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Zin of geen zin? Leren omgaan met
verlangens is niet eenvoudig in onze
maatschappij met al zijn mogelijk-
heden en verleidingen. Tantra is een
spirituele manier om te leren genie-
ten van het verlangen. Dat biedt in
relaties en seksualiteit nieuwe kan-
sen voor liefdevol contact.

In de zomer van 2004 gaf ik een ‘tantrawork-
shop’ voor kinderen op het spirituele centrum
Ecolonie in de Franse Vogezen. Ik begon de
workshop met de vraag aan de kinderen om
de ogen te sluiten. Vervolgens zette ik een
bak met chips in het midden. Ze mochten
hier 10 seconden naar kijken, sloten vervol-
gens de ogen, ik haalde de chips weg en ze
openden hun ogen weer.

De teleurstelling was duidelijk. Toen ik ver-
schillende kinderen vroeg wat zij nu voelden,
vertelden ze dat ze gewoon graag die chips
wilden eten. Ik gaf allereerst natuurlijk aan
dat het voelen van het verlangen helemaal
goed is. Vervolgens vertelde ik dat als je die
chips gaat eten, je meestal snel door eet tot
het bakje leeg is en je soms nauwelijks proeft
hoe lekker de chips zijn.

Ik zette de bak terug in het midden en ver-
telde dat je als je naar die chips kijkt je ook
kunt genieten van het gevoel van verlangen,
zonder meteen de chips op te eten. Aan het
einde van de workshop mochten ze proberen
op een trage, aandachtige manier te genieten
van het eten van een paar chips.

Interessant was dat de term ‘genieten van
het verlangen’ onder de kinderen nog dagen-
lang gonsde over de camping. Soms hoorde
ik het als ik ergens langs liep, een andere
keer vertelden ouders hoe kinderen hierover
vertelden en anders omgingen met hun nei-
gingen om te moeten snoepen.

Als je zelf wilt ontdekken wat een dergelijke
oefening in het verlangen voor jou doet,
stel je dan voor dat voor je iets ligt of staat
dat een groot gevoel van verlangen oproept,
bijvoorbeeld een sigaret, chocolade, alcohol,
een dure auto, een mooie partner of erotische
beelden. Neem de tijd om hier rustig naar te
kijken en je verlangen te voelen.

Stel je dan voor dat dit object of deze per-
soon ineens verdwenen is. Wat gebeurt er
met je gevoel van verlangen?

Deze oefening over het kijken naar objecten
van verlangen gaat net zoals de chips oefe-
ning over leren genieten van het verlangen.

Als ik deze oefening geef in workshops voor
volwassenen, roept dat meestal twee tegen-
gestelde reacties op. De ene reactie gaat over
gevoelens van teleurstelling en boosheid, op
het moment dat het object van verlangen
weg is.

De vraag die ik dan stel is: waarom zou je
stoppen met het voelen van je verlangen,
alleen maar omdat het object weg is? Dit

is misschien wel de belangrijkste vraag uit
dit artikel. We zijn gewend ons verlangen te
koppelen aan een object of persoon dat het
verlangen oproept. Daardoor ontstaat een
beweging naar dat object toe, we moeten
dat object hebben om ons verlangen te ver-
vullen. Het is juist die beweging die onrust

veroorzaakt en ons de illusie geeft dat als we
het object gekregen hebben het verlangen
vervuld zal zijn. Net als met de chips is die
vervulling maar van korte duur. Daarna heb-
ben we weer de volgende, de volgende en de
volgende vervulling nodig.

Begeerte en verlangen

Verlangen kan blijkbaar veel onrust geven,
maar je kunt ook leren om ervan te genie-
ten. Wat is het verschil tussen die onrust
en dat genieten? Vanuit de boeddhistische
leer kan een onderscheid gemaakt worden
tussen begeerte en verlangen. Begeerte is
de beweging van het ‘verlangen’ die onrust
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veroorzaakt, volgens het boeddhisme veroor-
zaakt begeerte het meeste lijden bij mensen.
Die beweging is te voelen als een uitreiken
naar een object (iets of iemand). Mensen die
teveel uitreiken doen dit meestal vanuit een
overlevingsstrategie omdat ze eerder in hun
leven veel tekort zijn gekomen.

Door aandachtige meditatie op de begeerte,
kun je die beweging - het uitreiken naar een
object - langzaam maar zeker verstillen tot
een gevoel van verlangen. Tot er een moment
komt dat een gevoel van verlangen op zich,
op het moment dat je het loskoppelt van het
object, gewoon een heerlijk gevoel is. Het is
een illusie van je denken dat je iets zou moe-
ten. Als je deze illusie door meditatie kunt
doorzien, kun je gaan ervaren dat het gevoel
van verlangen op zich een gevoel van geluk
is. Volgens het tantrisch boeddhisme kan het
volledig verstilde verlangen zelfs een verlich-
tingservaring zijn.

Er is ook een keerzijde aan de begeerte. Dat
is de andere reactie die de oefening hierbo-
ven bij veel mensen oproept. Deze mensen
kunnen het gevoel van verlangen niet echt
voelen. Veel mensen sluiten zich uit angst
voor de sterke kracht van de begeerte af voor
dit gevoel. Dat is ook de reactie van een aan-
tal religies op de begeerte: probeer het maar
niet te voelen, dan heb je ook geen last van.
Dat leidt tot een al dan niet bewuste houding
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van terughouden. Dat geeft een zekere rust,
maar roept ook dikwijls een gevoel van leegte
en verdriet op, omdat je ervaart daardoor
niet echt te leven.

Door te mediteren op objecten van verlan-
gen kan je leren zien dat terughouden een
vergelijkbare illusie is als uitreiken. Als je

tot een diepe realisatie kunt komen dat ver-
langen niet betekent dat er iets ‘moet’, dan
komt er weer meer ruimte om dit te durven
voelen. Mensen die zich terughouden doen dit
meestal uit een overlevingsstrategie omdat er
te veel moeten in hun leven is geweest dat ze
niet konden hanteren.

Meditatie op het verlangen is dus een nieuws-
gierig onderzoek naar alle bewegingen van
uitreiken en terughouden. In deze medita-

tie zullen momenten komen dat je het pure
genieten van het verlangen ervaart, zonder
dat er iets moet of iets niet mag. Dat zijn
momenten van puur geluk. Deze momenten
zijn echter geen doel op zich, anders zou het
genieten van het verlangen ook weer een
‘moeten’ worden.

De ervaring van zo’'n moment van genieten
van het verlangen kan je bewust maken van
de mogelijkheid om veel vrijer om te gaat
met verlangens. Het dagelijks leven gaat zeer
regelmatig over zin of geen zin, willen of niet
willen, uitreiken of terughouden. Daar is ook
niets mee mis, zolang het niet te overheer-

send wordt. De inzichten over het verlangen
kunnen je helpen om vrijer te worden in het
omgaan met je verlangens. Minder dwin-
gend zijn, of juist meer durven voelen. Snel-
ler aanvoelen wanneer jouw verlangen voor
een ander te veel is en dat in contact kunnen
brengen, of juist eerder jouw verlangen dur-
ven verwoorden zodat de ander ook weet wat
er bij jou leeft.

Tantra

Eén van de methoden om het verlangen te
onderzoeken is tantra. Tantra is een eeuwen-
oude weg van onderzoek, ervaren en inzicht
in de mystiek van verlangen en seksualiteit.
Er zijn vele vormen van tantra, tantra kan
dus misleidend voor wie zich er niet echt in
verdiept. Het Tibetaanse tantrische boeddhis-
me bijvoorbeeld vraagt een lange, zware en
intensieve training om vele geheimen te leren
kennen en beheersen. Seksualiteit speelt
hierin maar een zeer beperkte rol.

Tantra is in een sterk aangepaste vorm naar
het westen gekomen en bekend geworden
door goeroes en leermeesters als Osho, Barry
Long, Margo Anand en Mantac Chia.

Tantra wordt op veel verschillende manieren
aangeboden. Op een Tibetaans boeddhistisch
centrum zoals Maitreya in Emst kun je les
krijgen in de Tibetaans boeddhistische tantra
traditie. In veel spirituele centra worden tan-
tra cursussen gegeven die zich meer baseren
op Osho, Margo Anand en Mantac Chia. Soms
gaat het meer om transformeren van de sek-
suele energie, andere cursussen richten zich
juist meer op het kunnen ervaren van het
multi-orgasme. Erotische clubs bieden allerlei
vormen van tantramassage aan, die sterk op
het seksuele aspect gericht zijn.

Dit artikel gaat over tantra in een aan het
westen aangepaste vorm. De kern is medita-
tie op het (seksuele) verlangen, geinspireerd
door het tantrisch boeddhisme. Deze vorm
van tantra maakt je bewust van de tegenge-
stelde beweging die verlangen op kan roe-
pen: uitreiken en terughouden, ofwel: zin of
geen zin. Door meditatie op het verlangen
leer je deze beweging van de begeerte, van
de ‘wil’, tot rust te brengen. Je leert genieten
van het verlangen.

Door bewustzijnsonderzoek, tantrische oefe-
ning en meditatie kun je leren het ‘moeten’
van de begeerte uit het fysieke en verbale
contact te halen. Als je helemaal vrij bent in
het verlangen, is dat iets heel moois. Dat kan
ook heel bevrijdend zijn in liefdesrelaties. In

veel relaties is er strijd over wel of niet vrijen.
Als je vrij bent in je verlangen, komt er veel
ruimte. Een liefdevol verlangende partner is
fantastisch, als je er maar niets van ‘moet.’

Tantra en scksualiteit

Veel mensen denken dat tantra alleen over
seksualiteit gaat, dat is echter niet zo. Maar
het seksuele verlangen is een bijzondere
vorm die wel heel interessant is om te onder-
zoeken.

Stel je voor dat je een heerlijke romantische
avond beleefd met je partner. Heerlijk eten,
een goed gesprek, een fijne massage. Op het
moment dat je seksuele verlangen groeit en
je wilt gaan vrijen, stelt je partner voor om
te gaan slapen. Wat roept het bij je op? Ga je
meer je best doen om je partner te verleiden,
of wend je je boos en gefrustreerd af?

Tantra nodigt je uit tot een middenweg tus-
sen deze uitersten. Als je teveel je best

gaat doen, zal je partner zich niet meer vrij
voelen. Als je je terugtrekt, verbreek je het

contact.

De vraag is opnieuw waarom je het gevoel
van verlangen zou stoppen, alleen maar om-
dat je partner toevallig wil gaan slapen. Je
kunt genieten van dit gevoel van verlangen,
ook als het niet gelijk bevredigd wordt. Dat
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maakt het verlangen vrij, waardoor het een
bron van geluk is voor jezelf en een bron van
aantrekkingskracht voor je partner, ook al wil
deze toevallig even gaan slapen.

Als jij degene bent met het verlangen om te
gaan slapen, is er precies dezelfde mogelijk-
heid: er is een punt waar dit verlangen vrij is,
waarin je dit kunt delen met je partner en je
tegelijkertijd ruimte kunt creéren voor andere
mogelijkheden.

Als er een groot verschil in verlangen is kan
dat het contact verstoren, als je allebei vrij
bent in het genieten van je verlangen, kun je
in contact blijven en de tijd nemen om samen
te onderzoeken hoe je de tijd wil doorbren-
gen.

Leren genieten van het verlangen is niet
eenvoudig. Op het moment dat je overspoeld
wordt door emoties als boosheid, jaloezie

of angst of op het moment dat je heel op-
gewonden bent kun je daar volledig door
beheerst worden. Zolang dat volledig onbe-
wust is leef je dat ook direct uit. Het moment
van bewustwording is de kans om te kiezen
voor ander gedrag. Je kunt kiezen voor een
nieuwsgierige positie, van waaruit je kunt
constateren: hé, dat is boeiend: ik ben boos,
ik ben opgewonden, ik ben jaloers. Nieuws-
gierig onderzoek van deze emoties kan ze
zachter maken, preciezer en vooral vrijer.

De verstorende emotie transformeert in een
zacht en contactgericht gevoel. De doelge-
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richte begeerte transformeert in een contact-
gericht verlangen.

In dit proces is bewustzijn een essentieel be-
grip, alleen door bewustzijn kun je dit proces
aangaan. Eén van de belangrijkste spirituele
methodes om steeds bewuster te worden

is meditatie. Eén de spannendste maar ook
krachtigste vormen van meditatie is gaan
mediteren op sterke verlangens of emoties.
Dan is elk potentieel probleem juist een kans
op spirituele bewustwording. Dan is de part-
ner die wil gaan slapen of wil gaan vrijen een
cadeautje op jouw spirituele pad.

Jan den Boer studeerde filosofie en bouw-
kunde, volgde een therapie opleiding en is
tantratrainer en relatietherapeut. Hij publi-

ceerde vele artikelen en
een aantal boeken.
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Zijn nieuwe boek: Vrijen i
in verbinding, hoe tantra |
je liefdesleven kan ver-
rijken, komt in oktober uit

“ C]/ui/;en/ i
C]/w&m(lmg/ ~

‘Q’ oo Tanira jo liefdesleven han vessjhen ‘gf

bij uitgeverij Ten Have. Dit ‘=== st

boek is inclusief een meditatie cd.

Het boek wordt gepresenteerd op het zevende
tantrafestival. Dit is een festival met 30 work-
shops en ongeveer 200 bezoekers. Zaterdag 6
november 2010, centrum Djoj, Rotterdam, Neder-
land.

| 10 wierookkooltjes: € 4

Sem S58cm 88cm
Wl:€5 W2.€5 W3.€9

WIEROOK BRANDEN
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Wierook heeft altijd al een heel belangrijke plaats ingenomen in de meest diverse religieuze

en occulte rituelen.

De geur van wierook werkt in op heel subtiele niveaus en precies daardoor geeft hij ons de
mogelijkheid om met andere dimensies van de werkelikheid contact te leggen. :
In heel wat rituelen wordt wierook gebruikt om de geest tot rust te brengen en mensen in

staat te stellen zich naar boven te richten.

Er bestaan heel veel verschillende soorten wierook, gaande van essences dig de omgeving
zuiveren, over geuren die het contact met andere mensen op subtiele wijze bevorderen,
tot wierook die een hoger contact bewerkstelligt.

Wij maakten voor jou een selectie van de meest gegeerde wierooksoorten:

Klanten aantrekken

BENZOE VAN SUMATRA

Benzo€ wordt in Indo-China geoogst, binnen het ko-
ninkrijk van Sian. In contact met vuur smelt benzo€ en
geeft zo z’n aangename geur prijs.

Benzog wordt bovendien met heel wat andere wierook-
soorten vermengd. De handelaren in het Midden-Oosten
branden benzo€ al van in de vroege ochtend, met het
doel om klanten aan te trekken. Benzoé zuivert de
ruimte en maakt haar geschikt voor een gunstige handel.

Ongeluk verdrijven, geluk
MIRRE

Mirre is een veel gebruikte wierook, die de omgeving
zuivert. Deze wierook verdrijft een agressieve sfeer,
waardoor hij aangewezen is in elk huishou-
den waar er heel wat agitatie en conflict
heerst. Maar ook in die huizen die door
ziekte of ongeluk getroffen worden, zal
mirre een gunstige invloed uitoefenen.
Deze wierook is bijzonder geschikt om
negatieve energieén te bannen.

Je wensen in vervulling laten gaan
OLIBANUM

Olibanum was een van de drie geschenken
die de Wijzen uit het Oosten meebrachten
bij de geboorte van Jezus.

Deze wierook wordt veelvuldig gebruikt tij-
dens de uvitvoering van novenen en aanroe-
pingen. Olibanum helpt ons onze wensen

in vervulling te laten gaan. Hij schenkt ons
heldere gedachten en maakt dat we onze doelstellingen
kunnen bereiken.

Een heilige ruimte scheppen voor jezelf
KERKWIEROOK

Dit is een uiterst verheffende wierook, die de emotio-
nele en psychische spanning van elk mens verlicht.
Het branden van kerkwierook is bijzonder aangewezen
tijdens elke vorm van meditatie, yoga, aanbidding, enz.

Promotie:
3 zakjes wierook voor € 20

6,3 cm
W4.€9

123cm  13,5cm
W5:€10 Wé6:€12

Liefde en relatiegeluk aantrekken

HARMONY

Zoals de naam duidelijk doet vermoeden, zal deze
wierook de harmonie binnen de relatie bevorderen

of herstellen. Ideale wierook als je een persoon jouw
liefde wil doen ontvangen. Als een gelukkige en
liefdevolle echtelijke band jou dierbaar is, dan moet
je deze wierook zondermeer in huis hebben. Harmony
brengt en houdt mensen bijeen.

Succes aantrekken in werk

LABOR

Labor is de Latijnse term voor ‘werk’. Je begrijpt
het al: als je om werk verlegen zit, dan kan je alvast
beginnen met het branden van deze wierook. Tijdens
het schrijven van een sollicitatiebrief
mag deze wierook niet ontbreken.
Labor helpt je bij het slagen in je
werkzaamheden.

Deze wierook betekent een onder-
steuning bij het zoeken naar werk,
maar tevens bij het oogsten van een
voortreffelijk financieel resultaat dat
uit deze werkzaamheden voortvloeit.
Handelszaken en winkels kunnen
door het branden van ‘labor’ nieuwe
klanten werven.

Jezelf beschermen tegen alle
negatieve invloeden

PROTECTIE

Dankzij de samenstelling van z’n ver-
schillende componenten is deze wierook voorbestemd
om bescherming te bieden. Brand deze wierook in
huis en alle bewoners zullen bescherming genieten.
Volgens de overlevering biedt hij bescherming tegen
ongeluk.

Voorspoed in spel en liefde
SALOMON
Dit is zonder meer de wierook van het geluk. Voor-

13,5em 14 cm
W7.€12 W8.£12

WIEROKEN

Wierook wordt gebrand op kooltjes. Het kooltje
wordt aangestoken met een lucifer. Het vuur
loopt door gans het kooltje heen. Het kooltje
wordt op een vuurvast schaaltje of in een
wierookbrander gelegd en wierook wordt er
op uitgestrooid. Opnieuw wierook uitstrooien
als deze uitgebrand is. Het kooltje moet na het
branden minstens een uur afkoelen, omdat het
nog nagloeit.

spoed in het spel, maar ook bij zoveel andere zaken.
Dus als je voortaan je lottoformulier invult, laat je
deze wierook branden.

Deze wierook verbetert de afstemming met je in-
nerlijke intuitie.

Als je naar liefde snakt

WIEROOK VAN VENUS

Door het branden van deze wierook van Venus
verloopt de zoektocht naar een (nieuwe) partner heel
wat vlotter.

Deze wierook wekt emotionele en amoureuze
gevoelens op. Hij verhoogt in aanzienlijke mate het
sentiment.

Vooral als je de tijd rijp acht voor een relatie blijkt
deze wierook een geschenk uit de hemel.

BESTELLEN BIJ
PARA-ASTRO

Prijs wierook 50g: € 8,-
PROMOTIE: 3 voor € 20,-
Kooltjes: €3
Wierookbranders. Zie foto.

Je kan deze wieroken bestellen door
storten van het bedrag op onderstaande
rekeningen met vermelding van de
soorten. Gelieve 4 e port bij te voegen.
De wierook wordt je toegestuurd.

o overschrijving.
Voor B: storten van het bedrag met
vermelding van de goederen op rek
nr.: 285-0554523-03 van Para-Astro,
Ijzeren Bareelstr 51, B-7711 Dottenijs
Voor NL: storten van bedrag op rek
nr postbank 5914052 van Para-Astro,
Postbus 350, 4560 AJ Hulst.
4 E bijvoegen voor de port.

o email. Zend jouw bestelling naar
bestel@para-astro.be

o Telefonisch kan:
B: 056-48.49.52
NL: 00-32-48.49.52
rembours +12 e rembourskost.




