Stop wat meer
verbinding inje relatie

Relateren betekent ‘in beweging’ zijn met elkaar. Door als stel

samen in beweging te zijn, kunnen beiden de energie laten

stromen. Fris, levendig, dorstlessend... Maar de werkelijkheid

is dikwijls: tussen beiden loopt het stroefjes, dingen blijven

liggen, gevoelens worden niet erkend of uitgesproken. Bij jezelf

of bij de ander. Het is dan tijd voor bewustwording...

Veel mensen worstelen in hun
liefdesrelatie of zijn zelfs al uit elkaar
gegroeid. Voor hen organiseren

Jan den Boer en Caroline van
Wijngaarden samen met Anthony
Sinke en Mayana van Noort twee
weekenden over verbindende relaties.
Voor stellen die toe zijn aan een
nieuwe fase, in de relatie, de liefde en
de verbinding met zichzelf en elkaar.
Een paar vragen aan Jan en Anthony
die voor een keertje ook namens
Caroline en Mayana spreken.

Is er hoop voor worstelende stellen?

Jan: ‘Vaak wel. We gaan samen

onderzoeken hoe beiden opnieuw de
weg naar de liefde kunnen vinden.
Zon onderzoek in een groep kan heel
verrijkend zijn voor de liefdesrelatie:
delen en leren van elkaar’

Jet gaat over stromende

Anthony:

Caroline van Wijngaarden en Jan den Boer

energie. Het leven stroomt immers
en niets staat stil. Als energie kan en
mag bewegen, ontstaat er leven in de
relatie’

verantwoordelijk wordt gehouden
voor het eigen geluk. Dat je denkt dat
de ander jou iets kan geven waarover
je zelf niet beschikt. De spontaniteit
en de aantrekkingskracht tussen

de plus- en de minpool die beiden
vormen in de relatie verdwijnt dan
vaak. Het vuur en de passie doven
dan’

Jan: ‘Caroline en ik zien in veel
relaties ook een verschil in verlangen.
Dat uit zich meestal in een verschil
in seksueel verlangen, maar ook in
andere dingen in het dagelijks leven’

Van waaruit werken jullie? Een
model of idee?

Jan: “Wij werken vanuit
bewustwording, reflectie, intentie
en oefening. Kort gezegd: in een
liefdesrelatie begint het met een
heldere intentie om te willen leven

vanuit liefdevolle aandacht. Voor
jezelf. En van daaruit kun je in
vrijheid je verbinden met je partner.
Wij worden daarbij geinspireerd

Mayana van Noort en Anthony Sinke

constateren (en te interpreteren) ‘zie
je wel hij moet mij niet’ en vanuit dat
idee te reageren’

Jan: ‘Oordelen gaan uit van een
tegenstelling. Tantra probeert voorbij
de tegenstellingen te komen, in

dit geval voorbij de oordelen. De
uitnodiging is om nieuwsgierig te
zijn naar alles wat er is, zowel bij
jezelf, bij je partner als in de relatie’

Jullie werken als stellen, dus samen
met je partner. Hoe is dat?

Jan: ‘Wij hebben een relatie sinds
2003. Trainingen samen geven
verrijkt onze relatie. Voor ons is het
belangrijk om wat we in de workshop
overbrengen zelf te hebben doorleefd.
Een man brengt informatie toch op
een andere manier dan een vrouw.
Als ik als man vertel dat je elk
moment van de dag kunt gaan vrijen
als je de doelgerichtheid loslaat,
voelt dat voor vrouwen heel anders
dan wanneer Caroline dat als vrouw
vertelt!

Anthony: Tk merk dat het iets
toevoegt aan elkaar om samen te
werken. Samen beschikken we

over een krachtige mannelijke én
vrouwelijke energie. Samenwerken
biedt beiden iets extra’s’

Tantra roept ook de associatie van

Jan: “Tantra gaat bij ons over
intimiteit en seksualiteit maar die
vormen geen doel op zich. Juist
door te leren dat je hierin de doelen
kunt loslaten, ontstaat een nieuwe
bevrijdende manier van omgaan met
intimiteit en seksualiteit. Wij maken
een belangrijk onderscheid tussen
bewustwording en extase. Sommige
vormen van tantra zijn vooral gericht
op extase. Wij richten ons primair
op bewustzijn. Extase kan gebeuren,
maar is geen doel’

Anthony: ‘Alles mag er zijn en

er hoeft niets daarvan te worden
ontkend. Met het aangeven van je
grenzen, schept iedereen zijn eigen
wereld. Omdat we allen met elkaar
zijn verbonden is er eigenlijk altijd
sprake van intimiteit. In de eerste
plaats in jezelf en dan in relatie met
de ander. Zo kan een nee tegen

een ander een diep ja betekenen
tegen jezelf, wat weer een intieme
verbondenheid creéren kan in het
contact met een ander.
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Tantra gaat over verbinding. Wat
moeten deelnemers leren?
Anthony: ‘Datgene waarmee je
je nog niet kan verbinden, zal je
wegdrukken. Of je gaat er juist naar
verlangen. Het is de kunst om je te
leren verbinden met alle aspecten
van jezelf. Met je mannelijke en
vrouwelijke eigenschappen in het
bijzonder als het om relateren gaat.
Jan: ‘Veel mensen verlangen naar
verbinding. Dat begint bij in contact
zijn met alles wat er in jezelf, in de
ander en in de relatie opkomt. Als
ik nieuwsgierig kan kijken naar de
boosheid of de opwinding van mijn
partner, zonder gelijk iets te doen of
ertegen in verzet te gaan, kan ik mij
verbinden met precies datgene wat
op dat moment aanwezig is.*

Wat kom je tegen bij stellen aan
‘verbindings’-problemen?
Anthony: ‘Dat de ander

rvip woldcll dddl i) geanspireera
door het boeddhisme’

Anthony: ‘Mayana en ik werken
met de polariteiten van de strijder
en de lover; twee energieén die als
€én in ons zijn verbonden. Met
bewustwording kunnen de beide
aspecten geaccepteerd worden: dus
ook bij ons gaat het erom dat je jezelf
leert liefhebben, dan pas kan je een
intieme relatie aangaan. Echter de
relatie is een prima opstap om tegen
aspecten aan te lopen die je nog

niet kan of wil accepteren. Dus in
relatie met de ander leren we onszelf
kennen’

Wat zit verbindend relateren in de
weg?

Anthony: ‘Oordelen. Begin daarom
liever met het observeren en benoem
daarna wat je waarneemt feitelijk
tegenover elkaar, zonder oordeel

of mening. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie

dat je met je ogen wegkijkt. Wat
gebeurt er bij jou?” In plaats van de te

lanira roept ook de associatie van

fysieke intimiteit en seks op. Hoe

gaan jullie hiermee om?

Van Jan den Boer, Caroline van Wijngaarden,
Anthony Sinke en Mayana van Noort

1. Leer het te hebben over wat je voelt.
2. Er is maar één iemand die jou gelukkig of ongelukkig kan
maken: jijzelf.
3. Oefen in vergeving: het spijt me, vergeef mij, ik hou van jou,
dank je wel.
4. Wees nieuwsgierig én begripvol naar wat in de ander leeft.
5. Alles wat je aandacht geeft groeit.
6. Geniet van je verlangen.
7. Leef vanuit een heldere, doordachte en doorvoelde intentie.

8. Leer leven vanuit je gevoel en ga jezelf daarin oefenen.
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